
Poetin. 

 

Heb je ook gekeken naar DE STAMHOUDER en mee kunnen leven hoe het gedrag van je 
vader of opa een stempel op jouw leven kan drukken? Al is het inmiddels bijna 80 jaar 
geleden kleinkinderen van foute oorlog-gootouders lijden er nog steeds onder. 

Misschien ligt daarin ook een oplossing voor de wereld waarin wij nu leven. 

Het inspireerde mij tot de  volgende overdenking: 

 

Mr. Poetin had zich net geschoren en keek in de scheerspiegel naar zichzelf. 

“Wat staan mijn ogen mat. Als het waar is wat Leonardo da Vinci vond dat de ogen de 
spiegel van de ziel zijn gaat het niet goed met me. 

Lichamelijk ben ik wel ok zeiden mijn dokters, maar inderdaad mijn geest is moe. Heel moe 
want het gaat niet zoals ik het bedacht heb. En alle veranderingen in mijn plannen werken 
ook niet.” 

Hij stond op en liep naar de ontbijttafel, waarvan de inhoud even daarvoor door zijn 
lijfwacht was voorgeproefd. Hij begon aan zijn eitje. Maar het smaakte niet. Hij dacht aan 
het gesprek met zijn kleinkinderen. 

 

“Opa hoe wil jij later in de geschiedenisboekjes staan?” 

“Als degene die het Russische Rijk weer sterk en groot gemaakt heeft.” 

“Maar Opa daar gaat het toch niet meer om in deze wereld waarin ieder mens vreedzaam 
met elkaar wil leven en de kansen wil waarmaken die zijn talenten hem geven.  Je moet de 
Russische bevolking de kans geven zich te ontplooien. 

Maar wat heb jij gedaan?  

Sommige vrienden heb je heel erg, ja veel te rijk,  gemaakt en de rest van de bevolking moet 
doen wat jullie voor hen bedenken. 

En wat nog erger is je hebt misschien wel 100.000 Russen de dood ingestuurd.” 

 

Die woorden sloegen nog steeds als een hamer in zijn hoofd.  

“HADDEN ZIJN KLEINKINDEREN GELIJK? Kinderen hebben nooit een dubbele agenda. Dat in 
tegenstelling tot al die mensen om hem heen die hem gelijk gaven om er zelf beter van te 
worden.” 

 



Toch stond hij op en liep naar zijn gym om zijn dagelijkse oefeningen te doen. Ze lukten niet. 

“Hoe kan ik als een groot staatsman de geschiedenis ingaan?  Ik ben nu 70 en heb met een 
beetje geluk nog zeker 10 jaar omdat te bereiken. Kijk maar naar Trump en Biden. Maar wil 
ik veranderen alleen omdat mijn kleinkinderen, mijn genen, dat zeggen? Twijfel is de 
slechtste raadgever.” 

Hij banjerde door zijn gym en bleef staan voor de grote spiegel. Keek naar zichzelf en zei 
tegen zichzelf: 

“Ik ga drie dagen naar Sotsji en maak in alle rust een overzicht van alle plussen en minnen 
over mijn toekomst en die van mijn Rusland” 

En zijn eindconclusie zou kunnen zijn: ik zou misschien wel anders herinnerd willen worden 
want die verspilling van al die levens zal voor de geschiedenis nooit kunnen worden 
uitgewist. Maar nu moet ik doorgaan want alleen een overwinning telt. 

Drachten 12 maart 2023. 


